EEN BAROKKE ZONNEMONSTRANS UIT OLDEMARKT
aanvullende informatie bij het artikel in De Silehammer 19/2 juni 2011

Gegevens van Museum Catharijneconvent, Utrecht:

ABM m01194

Monstrans op ovale voet met vier rode stenen,
God de Vader en H. Geest onder baldakijn
1740-1759

Maker onbekend
Plaats Friesland

Bijzonderheden plaats vervaardiging onzeker

Objectnamen  kerkgerei
monstrans

Materialen koper
goud
zilver
glas

Afmetingen Hoogte 47.0 cm
Breedte 25.0 cm
Diepte 15.6 cm

Verwerving bruikleen

Van Willibrordus Oldemarkt, parochie St.
Plaats Oldemarkt (O)

Datum 1929

Literatuur (direct gekoppeld aan Adlib Bibliotheek)
Brom, Jan Eloy 1930 Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1929, p. 2

Uit een mailbericht van Museum Catharijneconvent 30 december 2010:

Deze monstrans is inderdaad in het bezit van ons museum en is dit jaar, samen met ander liturgisch
vaatwerk, tentoongesteld geweest in Dordrecht op de tentoonstelling ‘Het ware geloof? : Reformatie als
cultuurclash’ (2010-06-13 t/m 2010-09-26). Via internet kunt u niet zoeken op verwervingsgegevens en uit
privacyoverwegingen hebben we besloten verwervingsgegevens van bruiklenen onzichtbaar te houden.
Hieronder een afdruk van de gegevens van de monstrans. Dit metalen object is €én van de weinige waarvan
nog geen digitale foto beschikbaar is, maar deze zal binnen enkele weken beschikbaar komen.

Ik hoop u op dit moment van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,

Arno van Os
registrator / registrar Museum Catharijneconvent




Museum Catharijneconvent

Bezoekadres
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

Contact

Postbus 8518

3503 RM Utrecht

T 030 231 38 35

F 030 231 78 96

E info@catharijneconvent.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur.
Oudejaarsdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Gesloten op 1 januari en Koninginnedag.

www.catharijneconvent.nl

Afbeeldingen met monstransen:

Ga naar: Museum & Collectie

Aanklikken: Zoeken in Collectie en Bibliotheek
Aanklikken regel: Klik hier om te zoeken in de digitale collectie
Toets in: monstrans (enkelvoud!).

Tot nu toe staat de monstrans uit Oldemarkt er als nummer 3.
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Door op internet gelijktijdig in te toetsen de woorden

monstrans baldakijn

verschijnen legio sites met verhalen over processies in met name Zuid-Nederland.

Zo moesten de misdienaartjes bij een processie eigenlijk achterwaarts schrijden, met het gezicht naar de
monstrans met de H. Hostie. Om ongelukken te voorkomen, liep voor hen uit weer een ander persoon.

De vier stokkendragers waren stemmig gekleed, liefst in jacquet en met witte handschoenen.

En met ‘bruidjes in hun witte jurkjes.

Zoals men in Brabant zei: Vruuger waare alle meskes bruidje, bij allerlei fiste of det nou in de kerk of in de
buurt was: van Kemuniefist via Lof meej processie naor den Hellig Hart optocht.



Grimmelikhuizen Theol. Stud. Rijsenburg en Z.E.H.
B. M. H. Meeuwissen, Pastoor te Lettele.

De bibliotheek van oude, godsdienstige boeken werd
uitgebreid met twee werken:

De zeven getijden van Onze Lieve Vrouwe door
E. P. Arnoldus ab Ischa, Antw. 1659,

(Geschenk der Fam. Abbing te Bussum).

Neues Kirchen-und Hausgesang, Coeln 1741.
(Geschenk v. H.E.H. Deken v.d. Waarden, Almelo).
Oude ,heiligdommen” (saamgevouwen gravuretjes,
bevattend diverse ,relieken”) werden geschonken
door den Z.E.H. H. Geertman, Pastoor te Enschede
en Z.EH. A. E. Rientjes, Pastoor te Maarssen.

De Z.E.H. A. ). Groenen, Pastoor te Bornerbroek
verrijkte de collectie oud kerktin met drie tinnen
misampullen, terwijl de Z.E.H. M. N.van der Steele,
Pastoor te Sappemeer niet minder dan 117 foto-
portretten en 40 bidprentjes van geestelijken van
het Aartsbisdom uit de vorige eeuw ten geschenke
zond, waardoor op dit punt de museumverzameling
belangrijk werd uitgebreid.

Een zilveren ziekendoosje in ciborievorm uit het
begin der vorige 19e eeuw, toonend de niet meer
geoorloofde combinatie ter bewaring van het H.
Sacrament en van de H. Olie, werd geschonken
door de familie Brom te Utrecht.

Te vermelden valt verder een schenking van den
Heer L. van der Waels, uitgever te Blaricum, die ten
geschenke aanbood 39 negatieven van fotografische
opnamen naar de voornaamste houtsculpturen in
het museum. Deze opnamen werden gemaakt ten
behoeve van een nieuw werk over deze sculpturen,
waarvan de verschijning echter voorloopig moest
worden uitgesteld. (Het groote werk over de hout-
sculpturen in het Aartsbisschoppelijk Museum van
Prof. Dr. W. Vogelsang, verschenen in 1911, is sinds
lang uitverkocht.) Tot slot van deze geschenkenreeks
moge vermeld worden de eigenaardige vondst
gedaan bij de verbouwing van het vroegere museum-
gebouw, het oude huis Loenersloot. Uit een holle
ruimte in een der balken van dit uit de 15e eeuw
dateerend huis, dat tot het midden der vorige eeuw
dienst deed als pastorie der Heerenstraatkerk, kwam
een aantal oude beschreven papieren te voorschijn,
welke bij nader onderzoek fragmenten van geschreven
preeken uit het begin der 19e eeuw bleken te
bevatten. Om de curieuze vindplaats werden deze
papieren door de tegenwoordige eigenaars van het
vroegere museumgebouw, de E. Fraters van het
St. Gregoriushuis, aan het museum ten geschenke
gegeven.

Bruikleenen

Als gewoonlijk waren de in bruikleen gegeven
kunstwerken van meer belang dan de geschenken.
a. De parochie van St. Willibrord te Oldemarkt (Z.E.H.
S. J. Horstink, pastoor) stond in bruikleen af een
kleinen verguld koperen monstrans versierd met fraai
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Afb. 1. Verguld koperen monstrans. XVllle eeuw
Bruikleen R. K. Parochie, Oldemarkt

drijfwerk in Lod. XV stijl (Afb. 1). Wijl tot nu toe
een voorbeeld van de barokmonstrans in het museum
ontbrak, was deze monstrans, waarschijnlijk het werk
van een Frieschen kunstdrijver uit het midden der
18e eeuw, bijzonder welkom.

b. De parochie van het H. Hart te Maarssen (Z.E.H.
A. E. Rientjes, pastoor) gaf in bruikleen een tinnen
miskelk 18e eeuw, welke een nieuwe variatie toont
op de reeds aanwezige tinnen kelken.

c. dezelfde parochie deponeerde eveneens in het
museum een zilveren ziekendoosje in monstransvorm
van dezelfde combinatie als het hiervoor genoemde
in ciborievorm.

d. Een belangwekkend bruikleen mocht het museum
ontvangen van den Heer P.Korst te 's-Hertogenbosch:
een reliekschrijn van den H. Bernulphus, bisschop van
Utrecht van 1025 tot 1054, bevattend een zilveren
capsula met relieken, welke op 27 Nov. 1665 aan
het graf van den Heilige in de St. Pieterskerk te
Utrecht werden ontnomen. De gedocumenteerde
studie, verlucht met verschillende afbeeldingen, welke
de secretaris van het museumbestuur, Dr. R. Post,

Brom, Jan Eloy (1929 [verschenen 1930]). Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 2.



