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Bijlage bij De Silehammer 23/4 (december 2015) 14vv. 
 

Harm Dolstra wachtmeester der Marechaussee 

Geboren 2 april 1918 te Kalenberg, overleden 12 maart 1943 te Didam. 
 
Onderstaand scans van een artikel dat waarschijnlijk is gepubliceerd in De Nederlandsche Politie, 
orgaan van den Kameraadschapsbond der Nederlandsche Politie. Kennelijk een maandblad, want er 
zijn 26 nummers verschenen in 1943/1944. Let wel, het is een blad van de bezetter! 
Wie weet meer over de exacte herkomst van dat artikel, met mogelijk ook betere scans?  
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Toelichting 
Harm wordt niet vermeld bij de Oorlogsgravenstichting. Naar onze mening moet wij ook hem tot de 
oorlogsslachtoffers rekenen. In De Silehammer 14/1 (maart 2006) 21vv. plaatsten wij een artikel over 
Harm, gebaseerd op verhalen van vader Siemen Dolstra († 1965), zoals te vinden in het boek van 
F.M. Wiedijk, De Weerribben. Blokzijl 1979, p. 80vv. met recente aanvullende informatie van 
familieleden. De beknopte inhoud van dat artikel wordt nu gevolgd door nieuwe informatie. 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

Harm Dolstra is geboren te Kalenberg op 2 april 1918. Vader Siemen was rietsnijder. Harm kon heel 
goed leren. De onderwijzer heeft er alles aan gedaan om Harm te laten doorleren, die mocht 
uiteindelijk naar de Mulo. Vader Siemen had er weinig mee op, er moest geld verdiend worden en na 
een jaar Mulo kwam ook Harm aan het werk in het riet. 

 
In z’n vrije tijd las Harm veel en hij schroomde niet als jongen van dertien, 
veertien jaar in debat te gaan met politici die voor de kiesvereniging 
spraken. Een baan op het Gemeentehuis te Oldemarkt mocht hij van z’n 
vader niet vervullen. Maar Harm wilde verder. Hij tekende als nog minder-
jarige vrijwilliger voor uitzending naar Nederlands-Indie; zijn ongeletterde 
vader weigerde voor zijn zoon een kruisje te zetten. 
In 1939 werd Harm meerderjarig.  
Hij meldde zich voor de marechausseeopleiding. Bij zijn examen boekte hij 
uitzonderlijke resultaten. Het was inmiddels oorlog en de examen-
commissie was niet geheel van vreemde smetten vrij. De voorzitter sprak: 
“De cijfers die jij gehaald hebt zijn hier de laatste jaren niet uitgereikt. Wil je 
inspecteur worden?” Harm: ”Daar heb je vijf jaar HBS voor nodig en ik heb 
maar één jaar Mulo.” De commissie adviseerde hem het toch te proberen. 
Met hun hulp en aanbeveling zou het stellig wel lukken. Harm onderkende 
het geluid van de bezetter in het advies en ging er niet op in. Ook later niet, 

toen hij wachtmeester was geworden en door opper Veenstra werd bewogen om zich te melden voor 
de - beruchte - opleiding te Schalkhaar.  
Harm ging niet! Hij deed zijn werk, studeerde, maar wilde geen handlanger worden van de vreemde 
overheerser. Zijn motivatie: “Ik ga bijna nooit naar de kerk, maar wat ik op de christelijke school 
geleerd heb, is mij bijgebleven. Ik ben begin twintig en het leven ligt nog voor me. Als ik me meld voor 
Schalkhaar zou ik een verrader zijn van m’n ziel, m’n geweten en m’n landgenoten”. 
 
Kort daarna kwam Harm om het leven. Hij was toen opperwachtmeester der marechaussee te Aalten. 
Op 12 maart 1943 werd de lokaaltrein op de lijn Arnhem-Winterswijk nabij Didam in een luchtgevecht 
beschoten. In de coupé zaten onder meer een verpleegster, een vluchteling en Harm. De vluchteling 
en Harm deelden shag. Een salvo weerklonk. Harm dwong iedereen om onder de banken plaats te 
nemen. Hijzelf als laatste. Op dat moment trof hem een kogel in de rug die tot aan de achterkant van 
zijn koppelgesp doordrong.  
Zijn laatste woorden waren: “Ik ben getroffen, Here help mij.”  
De verpleegster kon niets meer doen. 
 
Zijn begrafenis heeft grote indruk achtergelaten. Eerst werd er gevaren van Kalenberg tot aan de 
Hoogeweg met zijn kist op een “bok”, de familie eromheen gezeten. Toen lopend rond de lijkkoets 
naar het kerkhof te Paasloo, met   twaalf oudsten van de Jongelingsvereniging voorop. De baar was 
gedekt met de Nederlandse vlag en zijn helm.  
De familie was een volledige militaire begrafenis aangeboden, compleet met geweersalvo’s over de 
kist. De familie heeft dat niet gewild. Zijn vader zei: “Eén kogel was genoeg!” Veenstra hield een 
propagandarede: de Engelsen waren slecht, want ze beschoten onschuldige mensen, vrouwen en 
kinderen. Terwijl niet duidelijk is of de trein door de Engelsen of de Duitsers was getroffen. 
Ds. Dijkhuis sprak over 2 Tim. 2:8a Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt 
(Statenvertaling). 
 
 
 
 
Een reactie uit augustus 2011 
Op 15 augustus 2011 kregen wij via de Gemeente Steenwijkerland van Eric Wilderom een artikel over 
de uitvaart van Harm Dolstra. Eric doet onderzoek naar bijzondere grafstenen en symboliek op 
grafstenen in Nederland en België. Het artikel was zonder bronvermelding, blijkens ons onderzoek 
waarschijnlijk gepubliceerd in De Nederlandsche Politie, orgaan van den Kameraadschapsbond der 
Nederlandsche Politie. Kennelijk een maandblad, want er zijn 26 nummers verschenen in 1943/1944. 

Zie de vraag hierboven naar dit blad. 
In dat artikel de correcte naam Feenstra, dus niet Veenstra, gewestelijk commandant Arnhem; doch 
Paasloo wordt in dat artikel verward met Baarlo. 
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Nog een reactie uit januari 2012 
Ooit zag Peter van Huis de hiervoor afgedrukte foto van Harm Dolstra bij zijn  grootmoeder Willemina 
Rexwinkel (1918-2010) uit Rheden. Zij vertelde hem dat het om een vriend ging met wie zij had 
afgesproken wat te gaan drinken na zijn terugkomst – of iets in die richting. De volgende dag, of nog 
dezelfde dag, kwam hij om het leven. Volgens haar in een trein die werd beschoten door de Britten, 
tijdens een aanval bedoeld op Duitsers. 
“Ik kan haar er nu niets meer over vragen, maar ik vond de foto weer terug nadat ik begon met het 
inscannen van oude foto’s. Achterop stond met potlood geschreven 12 maart 1943 gevallen bij Didam. 
Via deze informatie kon ik achterhalen om wie het ging en kwam ik op de HVIJ-site terecht. Ik vroeg 
mijn vader er nog over. In eerste instantie zei hij dat er misschien sprake was van ‘verkering’ tussen 
de twee, maar eigenlijk wist hij er niets van en kon hij het niet meer koppelen aan deze Harm. We 
kunnen er dus alleen met zekerheid vanuit gaan dat het om vrienden ging. Het verhaal dat u mij 
stuurde sluit wel aan op de indruk die wij altijd hebben gekregen, namelijk dat mijn grootmoeder en 
het gezin waar zij toe behoorde tegen de bezetting was.” 

 
Links: Grafzerk op kerkhof te Paasloo. 
De belettering is nauwelijks meer te lezen, de zachte steen laat 
opnieuw zwarten niet toe.   Foto: scan uit boek van Wiedijk, 1979. 
 

HIER RUST 
ONZE LIEVE ZOON 

BROEDER, ZWAGER EN OOM 

HARM DOLSTRA 
IN LEVEN OPPERWACHTMEESTER 

DER MARECHAUSSEE TE AALTEN (GELD.] 
GEB. 2 APRIL 1918 TE KALENBERG 
OVERL. 12 MAART 1943 TE DIDAM 

FAMILIE S. DOLSTRA 

 
DE HEERE HEEFT GEGEVEN 
DE HEERE HEEFT GENOMEN 

DE NAAM DES HEEREN ZIJ GELOOFD 

 
 

Rechts: Dankbetuiging,  
  Arnhemsche Courant 31 maart 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exacte locatie beschieting 
C. Huurman, Het Spoorwegbedrijf in oorlogstijd 1939 – ’45 (2001) vermeldt op p. 48: 
12 maart 1943. Een vliegtuig beschiet om 22.00 uur de passagierstrein 3751 Arnhem – Zevenaar – 
Winterswijk op het traject Zevenaar – Didam tussen kilometer 46.4 en 46.3. 
 
NB: Er wordt in het midden gelaten of het een vliegtuig van de Geallieerden betrof, dat zich  
heeft vergist zo dicht bij de grens met Duitsland. 
 


