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Bijlage bij De Silehammer 24/3 (september  2016) bij artikel 
 

BROEDER  AUFRIDUS  MUURLINK  SVD  1883-1944 
 
De Silehammer verschijnt in zwart-wit. Veel kaartjes van het werkgebied van broeder Aufridus (huidige naam 
Papua New Guinea) komen in grijstinten slecht over. Onderstaand in kleur de gebruikte kaartjes en de foto’s 
van het kerkhof in Alexishaven – met de vraag of er een foto bestaat van het graf van broeder Aufridus. 
 
Bovendien volgen daarna nog enige foto’s van broeder Aufridus: een familieportret en enige foto’s van zijn 
reis naar en aanwezigheid in zijn werkgebied, voormalig Kaiser Wilhelmsland (bruin; Deutsch-Neuguinea). 
 
Broeder Aufridus behoorde tot de van oorsprong Duitse missiecongregatie Societas Verbi Divini (SVD),  
Gesellschaft des Göttlichen Wortes. 

  
Kaart 1884-1919. Deutsch-Neuguinea omvatte naast het NO-deel van het eiland Nieuw-Guinea ook eilan-
den in de Bismarck Archipel. De hoofdstad lag op het eiland Neupommern (nu New Britain).  
  
Kaart 1944. Opmars van de Amerikanen voorjaar 1944, overzee en vanuit Australisch-Nieuw-Guinea.  
Ook Madang, Alexishafen, Wewak, Aitape en Hollandia staan aangegeven. De Geallieerden landen op 22 
april 1944 bij Hollandia (dat heet nu Port Numbay) en veroveren de plaats en dag later. 
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Kaart 1944. Rechtsonder Hollekang, verhaspeling van Holtekang. Vermoedelijk is broeder Aufridus Muurlink 
uitgeput door alle ontberingen aangetroffen in de rimboe bij deze kustplaats, eind april 1944.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herdenkingsmonument op het kerkhof van Alexishafen. Links en rechts tweemaal twee plaquettes met de 
namen van omgekomen missiewerkers. Dan staat broeder Aufridus Muurlink, aldaar herbegraven, waar-
schijnlijk op de meest rechtse vermeld.  
Foto: blog.plotinusinthejungle (van lekenmissionarissen fam. Zimmerman september 16, 2014). 
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Grafkruis nummer 64 van broeder Aufridus Muurlink, is net niet te zien – vooropgesteld dat er voor hem een 
apart grafkruis is geplaatst. 
Bron: internet, met verwijzing naar www.alamy.com 
Voor betere afbeeldingen worden door dit fotobedrijf hoge prijzen gevraagd.  
   
Vraag:  
Hendrikus Laurentius Muurlink, broeder Aufridus, is geboren 28 januari 1883 in Paasloo, overleden op 30 
april 1944 in Hollandia en uiteindelijk in Alexishafen herbegraven.  
Wie heeft een foto van zijn grafkruis? 
 

 
Foto’s uit het familiealbum van de gebroeders Henk en Sebus Oosterkamp te Oldemarkt, zonen van 
Aufridus’ zuster Maria Reinolda Oosterkamp-Muurlink. 
 
Toelichting: driemaal staat broeder Aufridus met zijn armen gekruist, hij is daardoor goed herkenbaar! 

NB: de nummering is wellicht niet chronologisch.  
 
1. Familieportret, denkelijk kort voor het vertrek van broeder Aufridus naar de missie eind 1926. 
  
2. Wellicht foto tijdens de zeereis naar het missiegebied en dan van nà Kaapstad 1927: Aufridus staat hele-
maal links, met de wandelstok (van ‘Weichselhout’, zoals hij schrijft, d.w.z. morel) die hij daar kocht. 
 
3. Stellig staat broeder Aufridus helemaal rechts; 
hand in de linkerzij, voor de afwisseling, want nu met zijn wandelstok in de rechterhand. 
Een van de laatste foto’s, met Papoea’s. 
 
3A. Tekst: “Deze foto is van het eiland Samarai. Hier is het geweldig heet.” 
Eiland nabij het uiterste ZO-puntje van (nu) Papua New Guinea. 
 
4. Stellig weer broeder Aufridus, helemaal rechts met wandelstok. 
In het midden denkelijk pater Engelmund van Baar (1898-1989), die een tijdlang een baard droeg. 
 
5. Zie ook tekst 5A. Broeder Aufridus denkelijk tweede van rechts, weer met gekruiste armen. 
Pater-met-baard: broer van pater Engelmund van Baar; kennelijk gestationeerd in Guinee-Bissau, waar ook 
twee van de drie zusters van boord gingen. 
Maar vermelding van ss Montoro doet denken aan het eind van de reis. 
 
5A. Tekst: “De pater die tusschen de zuster en mij is een broer van pater van Baar is hier te Manambo ge-
stationeerd. Het schip is de Montoro, laadt hier kopra. Deze zuster gaat met ons mee naar Alexishaven. De 
andere twee zusters zijn [onleesbaar: aan?] land uitgestapt.” 

Manambo: 51 km NO van Bissau, de hoofdstad van Guinee-Bissau (West-Afrika). 
kopra = gedroogd kiemwit van de kokosnoot. 

 
Over de groep waarmee broeder Aufridus Muurlink de zeereis naar zijn missiegebied maakte, schreef hij in 
een brief: “We zijn met ons zessen.”  
We weten nu dat het ging om: drie zusters, pater Engelmund van Baar, broeder Matthias en hijzelf. 
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1.  Familieportret Muurlink. V.l.n.r. zittend: vader Albertus Antonius (1852-1940) en Hendrikus Laurentius  

(broeder Aufridus, 1883-1944). Staand: Rudolphus Bernardus (Dolf, 1891-1972), Johannes Hendrikus 
Josephus (Jan, 1879-1956), Maria Reinolda (1895-1987) Jacobus Josephus (1889-1984).  
Foto oorspronkelijk formaat, inclusief zijstrook: 8,78 x 13,73 cm. 

2. Aufridus helemaal links, met wandelstok. Foto oorspronkelijk formaat: 6,42 x 8,79 cm. 
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3. Boven: Broeder Aufridus hand in de zij en met wandelstok. 

Foto oorspronkelijk formaat: 5,29 x 7,82 cm.          Onder: Tekstje achterop: eiland Samarai. 
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4. Broeder Aufridus helemaal rechts, met wandelstok. 

Foto oorspronkelijk formaat: 7,88 x 5,67 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

  
5. Broeder Aufridus tweede van rechts, met armen gekruist. 
 Foto oorspronkelijk formaat: 6,3 x 8,6 cm.  


