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Bijlage bij De Silehammer 25/1 (maart 2017)  

 

Archeologische vondsten in 2015 op het land van Bert Groenestege Rondebroek 1 

te Kuinre. 

Deze vondsten zijn bekeken en beschreven door archeoloog drs. Peter de Boer. 
 1. 

Gespen 
De ronde is waarschijnlijk 
middeleeuws ca 1300-1400 

 2.  gezien met de klok mee: 
De grote huls is van een ’50 
mitrailleur. Op de kopse 
kant staat DM43 wat staat 
voor Des Moines Ordnance 
Plant Ankeny Iowa USA 
afkomstig van een Browning 
M2 machinegeweer 
(vliegtuig). 
Afgeketste loodkogel 17-18e 
eeuw. 
Punt klein kaliber munitie 
WOII? 
Kop van huls voor 
jachtgeweer 20e eeuw. 
 
 

 3. 
Knopen 16-20e eeuw 
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  4. 
2x filigrain: fragmenten van 
een manchetknoop (zilver) 
klederdracht 
1 knoop zilveren 
1 knoop tin (klederkracht 
buikknoop?) 

 5. 
Lakenloden 
Keurloden 
Vleesloden 

 6. 
Geen idee  
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 7. 
Deurknop kast? 

 8. 
Vingerringen 

 9. 
(van links -> rechts) 
 
1x munt (laat-?) Romeins! 
1x loden ‘AS 1973’ 
bakenlood, vuurgeld, 
armenpenning 
1x koperen munt ‘oord’ 
prins bisdom Luik 
1x koperen kruisfibula?! 
9e- 10e eeuws of een 
beslagstuk ca middeleeuwen 
 

 10. 
Vingerhoeden 
Machinaal ‘geput’ 
De koperen en tinnen hoed 
zijn 17e-18e eeuws 
De aluminium exemplaren 
zijn 20e eeuw. 
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 11. 
Vislood 

 

12. 
Beslagstukken. Degene met 
de gaatjes zijn boekbeslag of 
leerbeslag 

 13. 
Gordijnringen 
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 14. 
Munten op zijn vroegst 16e 
eeuws vermoedelijk vooral 
18-20e eeuw 

 14. 
Munten op zijn vroegst 16e 
eeuws vermoedelijk vooral 
18-20e eeuw 

 

Het berichtje van Peter: 

Leuke collectie en een mooi tijdsbeeld. Het gaat vooral om vondsten uit de 17e/18e-20e eeuw. 

(wellicht nog uit de laat 16e eeuw) Eén gespje (foto 1) lijkt me laat middeleeuws. Het 

kruisvormige plaatje (foto 9, meest rechtse afbeelding) zou ook uit deze tijd kunnen dateren 

(wellicht een beslagstuk dat op leer was bevestigd (het zou ook een 9e-10e eeuws kruisfibula 

kunnen zijn, maar het plaatje is wat dun uitgevoerd. 

Het muntje (foto 9, meeste linkse afbeelding) is absoluut Romeins en een bijzondere vondst 

gezien de vondstlocatie. 

Het ronde loden plaatje (foto 9, tweede afbeelding van links) lijkt me een bakenloodje, ook een 

leuke vondst. 

Verder mooi (boek) beslag; de grote kogelhuls (foto 2) komt uit een mitrailleur van een 

Amerikaans vliegtuig (gemaakt in 1943). Het zou leuk zijn om te achterhalen wanneer deze is 

verschoten! (en wat het doel was). 

 

Hartelijke groet 

Peter 


