
 

Deze foto is afgedrukt in De Silehammer 28/2 (juni 2020) pag. 20. 

Inmiddels zijn er meer namen van afgebeelde personen bekend. Wie herkent u nog meer??? 

Velen van hen woonden stellig tussen Kruisstraat en Marktplein. Harm Limburg (nr. 18) uit 

Paasloo trok blijkbaar met de fotograaf mee, want hij duikt op meer foto’s van die dag op. 

 

Feest in Oldemarkt in 1923 bij het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 

ingehuldigd op 6 september 1898.  

Locatie: Hoofdstraat Oldemarkt, rechts het huis van notaris Meijboom (oom van nrs. 6+7), 

midden café “De Witte Duif”, nu kapsalon “Doreen”. Er stonden toen 23 erebogen in Oldemarkt! 

Foto: collectie Liesbeth Peute, Leiden (dochter van nr. 6). 

 

2. Betsie de Haan (Elisabeth Maria Stijntje, geb. 1921) 

3. Nico de Haan (Klaas Gerrit, geb. 1920)  

4. Arend Visser (1908-1969)  

6. Wiesje van Dijk (Agnes Louise, 1914-2011) 

7. Eta van Dijk (Margaretha Elisabeth, 1912-1997)  

10. Jannes Luiken (Johannes Rudolph, 1905-1997)  

11. Johan Vroklage (Johannes Gerardes, 1905-1978) 

13. Flora de Haan-Stok (1893-1981) 

14. Sipke de Haan (1895-1969); gemeenteveldwachter en conciërge gemeentehuis 

18. Harm Limburg (1899-1982) 

   


