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MIJN  OORLOGEN 

 
Piet Kooij, Noord-Holland 

 
Ik ben geboren in 1957 en heb daarom nog nooit een “echte” oorlog aan den 
lijve ondervonden. Het zal veel generatiegenoten bekend voorkomen dat onze 
ouders de Tweede Wereldoorlog wel bewust hebben meegemaakt, maar hun 
ervaringen niet of nauwelijks met ons hebben gedeeld. Mijn vader heeft tijdens 
de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog als dienstplichtig soldaat ook heftige 
situaties meegemaakt, maar ook daarover sprak hij niet tegen ons. Hij had daar 
een aapje, dat was alles wat hij erover kwijt wilde. In 2012 heb ik een sabbatical 
jaar gehad en toen de tijd genomen om met hen over die oorlogen te praten. Tot 
mijn verbazing wilden ze toen wel praten. Die openhartige gesprekken hebben 
geresulteerd in het boekje “De eeuw van mijn ouders” dat ik voor de directe fa-
milie heb laten drukken. 
In 2020 besloot ik dat ik er meer mee wilde doen en er meer oorlogen bij wilde 
betrekken. In de Koude Oorlog reed ik als chauffeur in een Centurion tank rond 
om de Russen tegen te houden, terwijl ik mezelf als pacifist beschouwde. Deze 
oorlog, die gelukkig geen “hete’ oorlog is geworden, heb ik beschreven vanuit 
mijn eigen ervaring en gevoelens. De verhalen van mijn ouders over de oorlogen 
die zij hebben beleefd, heb ik laten herleven door deze op te schrijven alsof ik er 
zelf bij was. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van veel bronnen en gesprekken 
met familieleden en dienstmaten van mijn vader. Ik heb opgeschreven wat ze 
zagen en voelden. 
Ik heb ook de oorlogen tegen het water erbij betrokken. Nederland heeft als geen 
ander land ter wereld al vele eeuwen gestreden tegen de dreiging van het water; 
een dreiging, die in veel opzichten te vergelijken is met een oorlog tegen een 
buitenlandse mogendheid. Ook hebben de Nederlanders het water gebruikt als 
verdediging tegen een “echte” vijand. Er zijn aanwijzingen dat wij de Eerste We-
reldoorlog hebben ontlopen. Om de Nederlandse hoofdstad snel in te kunnen 
nemen zagen de Duitsers de Stelling van Amsterdam als een serieus probleem. 
. Zelfs tijdens de Koude Oorlog is er een nieuwe waterlinie aangelegd, de IJssel-
linie, die een groot deel van Nederland tegen de Sovjet-Unie moest beschermen. 
Helaas voor de meeste lezers van De Silehammer lag het voormalige IJsselham 
aan de verkeerde kant van die linie, die bij het Ketelmeer eindigde. Gelukkig is 
deze linie nooit nodig geweest.  
 
Een andere reden om de oorlogen tegen het water in mijn boek mee te nemen 
is de rol die een ver familielid heeft gespeeld bij het winnen van de “Eerste Wa-
teroorlog”. Ik heb de strijd tegen het water zo genoemd omdat we die oorlog met 
de Zuiderzeewerken hebben gewonnen. De Tweede Wateroorlog hebben de 
Nederlanders gewonnen met de Deltawerken en we zitten nu volop in het proces 
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van verdediging tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging. Dat noem ik in 
mijn boek de Derde Wateroorlog.  
 
Klaas Kornelis Kooij heeft in 1870 zijn plan gepubliceerd om de Zuiderzee af te 
sluiten. Er waren veel plannenmakers, die zich daar ook mee bezighielden. Maar 
die waren vooral geïnspireerd door de mogelijkheden die de afsluiting bood om 
aan landaanwinning te doen. Dat verdienmodel hanteerde Klaas niet. Hij richtte 
zich vooral op het beteugelen van het natuurgeweld, dat de Nederlandse kusten 
met enige regelmaat geselde. Inpoldering van delen van de Zuiderzee was voor 
hem bijzaak. Als twintigjarige heeft hij ervaren dat tijdens de stormvloed van 
1825 zijn woonplaats Stavoren opeens een eiland werd in een woeste zee, 
waarin grote delen van Friesland, maar ook van Groningen en Overijssel, waren 
veranderd. Over deze Klaas Kornelis Kooij is weinig bekend. Ik heb aan de hand 
van vele documenten uit archieven zijn leven gereconstrueerd om de totstand-
koming van zijn plan voor mijzelf duidelijk te krijgen. Aan de hand van ooggetui-
genverslagen en weerberichten heb ik de dagen van begin februari 1825 probe-
ren te visualiseren en geconstateerd dat dit voldoende motivatie moet hebben 
gegeven om een plan te bedenken, waarmee voorkomen kon worden dat deze 
ramp nog een keer zou kunnen gebeuren. Klaas Kornelis Kooij ging met zijn plan 
niet over één nacht ijs, hij was onder andere landmeter, ontvanger der directe 
belastingen en hij had zitting in het Waterschap de Grote Noordwoldepolder. Alle 
kennis, die hij op die manier opdeed, gebruikte hij om een plan voor de afsluiting 
van de Zuiderzee te schrijven. Hij bezat een tjalk waarmee hij onderzoek kon 
doen op de Zuiderzee en vlak voor het uitbrengen van zijn plan kocht hij een 
“snelzeilend jagtboot” om beter onderzoek te kunnen doen naar stromingen. Met 
name aan de Friese kant luistert dat nauw. Het plan, waar Lely mee begon, 
volgde dezelfde route als het plan van Kooij. Alleen koos Lely er aanvankelijk 
voor om aan de Friese kant bij Piaam aan te landen en Kooij had vastgesteld 
dat Zurich een betere plek was. Tijdens de latere aanleg van de dijk heeft de 
natuurkundige Hendrik Lorentz stromingsberekeningen uitgevoerd. Er werd toen 
alsnog besloten om voor Zurich te kiezen. 
De vader van deze Klaas is een Cornelis Kooij die is geboren op Wieringen. Hij 
was daar actief als lichterschipper, totdat dit door Napoleon onmogelijk werd ge-
maakt en hij naar Stavoren verhuisde. Mijn vader is in 1925 ook op Wieringen 
geboren en heeft de totstandkoming van de Zuiderzeewerken op Wieringen van 
dichtbij meegemaakt. Hij was zich toen niet bewust van de rol van een Kooij in 
deze activiteit. 
Ikzelf werd daarop geattendeerd door een Kooij uit de Friese tak van de stam-
boom. Hij wees mij begin jaren tachtig op het Plan Kooij en op de miskenning, 
die deze Klaas Kornelis Kooij ten deel was gevallen. Hij wilde dat wij als “Kooijen” 
het standbeeld van Lely omver gingen halen om deze plagiaat van Cornelis Lely 
wereldkundig te maken. Dat is er nooit van gekomen. 
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Tijdens het schrijven van het boek ontstond de link met IJsselham. Mijn vrouw 
Pea heeft haar eerste levensjaar in Kuinre gewoond, ook haar voorouders woon-
den in dit gebied. Ik ontdekte dat dit deel van de voormalige Zuiderzeekust het 
zwaarste is getroffen door de stormvloed van 1825. Maar ook door de link met 
de Zuiderzeewerken, die moesten voorkomen dat zoiets opnieuw zou kunnen 
gebeuren. Die werken resulteerden in negatieve effecten die juist in dit deel van 
de voormalige Zuiderzeekust het meest zichtbaar werden. 
Tijdens de stormvloed van 1825 werd Kuinre en omgeving zwaar geteisterd. De 
noordwesterstorm, in combinatie met springvloed, stuwde het water van de Zui-
derzee tot een ongekende hoogte op. Hierdoor stond het water in Kuinre drie 
meter hoger dan normaal. Door het natuurgeweld werden 91 Kuunderse huizen 
weggeslagen en op diverse plekken braken de dijken door. De kolken of wielen 
langs de oude zeedijk zijn daar nog de stille getuigen van. Van de 379 slachtof-
fers, die tijdens deze ramp in Nederland vielen, kwamen er 305 uit Overijssel.  
Klaas Bartelds van de Lageweg heeft het wel overleefd. Hij was visser en 
woonde in 1825 aan de Lageweg; een weg die van Ossenzijl naar de Zuiderzee-
dijk loopt, en waar generaties voor hem woonden en naar genoemd waren. Maar 
deze weg was niet alleen in naam een “lage” weg. Dus de stormvloed en de 
dijkdoorbraken zal hij in alle hevigheid hebben meegemaakt. Zijn zoon, Barteld 
Lageweg, was ook visser en ten tijde van de stormvloed 25 jaar. Hij zal met 
interesse de plannen hebben gevolgd, die moesten leiden tot het afsluiten van 
de Zuiderzee. Wellicht heeft hij zich opgewonden over de plannenmakers die de 
IJsselmonding als oostelijke aanlanding kozen, en daarmee ook de dijk bij de 
Lageweg onbeschermd lieten.  
 
De andere kant van een dergelijk plan is dat de Zuiderzeevissers geen zeevis-
sers meer waren na het afsluiten van de Zuiderzee. Eén van die vissers was 
Barteld Lageweg, de kleinzoon van de Barteld die de stormvloed meemaakte en 
de overgrootvader van mijn vrouw Pea. Hij was al zestig toen de Afsluitdijk ge-
dicht werd. Tijdens zijn hele leven als visser was al duidelijk dat dit stond te ge-
beuren en dat hij het ambt van visser niet aan zijn zoons kon doorgeven. Hij 
eindigde zijn carrière als broodbezorger. Als kleine jongen kan hij met zijn opa 
gesproken hebben over de gevaren van de Zuiderzee, maar hij was pas vijf toen 
zijn opa overleed. Eén zoon van hem, IJssebrand, heeft gewerkt als arbeider bij 
het aanleggen van het Kuinderbos in de Noordoostpolder, waardoor deze vis-
serszoon op de Zuiderzeebodem zijn werk vond. Veel mensen uit IJsselham 
vonden in die tijd werk in de Noordoostpolder, zo ook de schoonzoon van IJsse-
brand Lageweg, die ik ken als oom Alard, hij was boswachter in het Kuinderbos. 
Deze Alard heeft ook met zijn vader op de Zuiderzee gevist en heeft noodge-
dwongen voor een andere toekomst gekozen.  
In 1980 kreeg ik verkering met Pea en vanaf dat moment kwam ik regelmatig in 
Kuinre. Ik was mij toen nog niet bewust van de impact van de Zuiderzeewerken 
op dit dorp. Ik was erbij toen in 1990 de sluis werd heropend, een feestelijke 
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gebeurtenis met veel hoogwaardigheidsbekleders. Ik wist toen niet waarom deze 
ooit was gedempt. Voor het schrijven van mijn boek heb ik me verdiept in de 
gevolgen van de Zuiderzee voor Kuinre, ik heb daarvoor onder andere een be-
zoek gebracht aan het Flevolands archief en daar gesproken met een historicus. 
Het werd mij duidelijk dat er geen voormalige Zuiderzeekustplaats verder weg 
ligt van het IJsselmeer of één van de randmeren. Hoe kon het zijn dat Kuinre er 
zo slecht vanaf is gekomen? In het oorspronkelijke plan van de Zuiderzeeveree-
niging stond nog wel een breed kanaal geschetst van Lemmer naar Kuinre, maar 
in de uitvoering wordt deze Lemstervaart een kanaal van Lemmer naar Emme-
loord. Om de haven van Kuinre toch te ontsluiten, wordt er vervolgens een smal 
zijkanaal gegraven vanaf de Lemstervaart: de Kuindervaart. Door bezuinigingen 
bij de Zuiderzeevereeniging wordt gestopt vlak voor Kuinre met de aansluiting 
van de Kuindervaart op de haven en de sluis naar het achterland. Als er vervol-
gens in de jaren zeventig aan het einde van de Kuindervaart een vuilstortplaats 
wordt aangelegd, lijkt het er bijna op dat er ten koste van alles moest worden 
voorkomen dat er ooit een boot vanaf het IJsselmeer Kuinre zou bereiken. Deze 
vuilstort, die nu de Kuinderberg heet, is opgegaan in het Kuinderbos. Toen we 
met onze dochter Sanne in april 1984 vanaf die berg uitkeken over de Kuinder-
vaart, stond er maar een enkel boompje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanne op de Kuinderberg in het Kuinderbos. Eigen foto. 
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Ik heb me laten vertellen dat er wel wat Kuinder vissers Zuiderzeesteun hebben 
gekregen. Wel veel minder dan de vissers rondom de voormalige Zuiderzee, die 
nog door konden gaan met vissen, maar dan op zoetwatervis in het IJsselmeer. 
Het Dolfinarium in Harderwijk is gesticht met steun van de Zuiderzeevereeniging 
en Harderwijk heeft nu aan het Veluwemeer een jachthaven, een boulevard en 
een strandeiland. Ook de Spakenburgse bakkerij-keten ’t Stoepje is begonnen 
met Zuiderzeesteun. Een schril contrast met Barteld Lageweg, die langs de boer-
derijen sjokte om brood te bezorgen. Maar ik denk dat Barteld toch blij was met 
de Afsluitdijk. Hij overleed in 1958 en heeft dus de stormvloed van 1953 nog 
meegemaakt. Hij heeft toen misschien toch even stilgestaan hoe de Lageweg er 
uit zou hebben gezien als de Afsluitdijk er niet zou zijn geweest. 
Momenteel ben ik nog bezig om Klaas Kornelis Kooij op de één of andere manier 
te laten eren voor zijn werk. Het Friese familielid van mij heeft voor elkaar gekre-
gen dat er in Emmeloord een straat naar hem wordt genoemd. Deze straat, de 
Kooystraat (Friezen gebruiken vaak de Y in plaats van een IJ) ligt in een wijk 
waar meer plannenmakers zijn vernoemd. Er is hem toen ook toegezegd dat bij 
het aanleggen van de Markerwaard zal worden gekeken om een object naar 
hem te noemen. Maar die Markerwaard komt er niet en aan de polders heeft 
Kooij niet veel tijd besteed. Het zou in mijn ogen dus niet terecht zijn om in een 
polder een object naar hem te noemen. Men is nu volop bezig met het gereed-
maken van de Afsluitdijk voor de Derde Wateroorlog. Bij het aanpassen van de 
Afsluitdijk worden nieuwe objecten gebouwd en het zou passen om één daarvan 
te vernoemen naar Klaas Kornelis Kooij. Rijkswaterstaat heeft mij al laten weten 
dat er meer plannenmakers waren, dus om er één uit kiezen zou dat de anderen 
tekort doen. In mijn ogen was er echter maar één plannenmaker, die een plan 
heeft gemaakt dat ten grondslag lag aan de Afsluitdijk zoals die later is gewor-
den. En hij had geen rijke ouders, zoals vele andere plannenmakers, onder wie 
Lely. Kooij was een selfmade man die in 1825 hetzelfde heeft meegemaakt als 
de inwoners van Kuinre.  
Voor mij is het eren van Klaas Kornelis Kooij een principekwestie geworden, 
waarin ik net zo vasthoudend ben geworden als mijn Friese familielid vier decen-
nia geleden. Ik zal niet oproepen tot het omverhalen van het beeld van Lely, 
maar ik laat het pas los als mijn familielid ergens mee is geëerd. Volgens mij is 
de sluis in Kuinre nog naar niemand vernoemd. Die mag van mij de “Barteld 
Lagewegsluis” gaan heten; naar de Barteld Lageweg, die de watersnood van 
1825 aan den lijve ondervond, en naar zijn kleinzoon Barteld, die moest stoppen 
met vissen vanwege de Zuiderzeewerken. Zij staan dan symbool voor alle men-
sen uit Kuinre en omgeving, die geleden hebben door de watersnoodramp of 
aan de gevolgen van de Zuiderzeewerken.  
Dirk Wiegmink was getrouwd met Aafje Lageweg, hij was de opa van mijn vrouw 
en had een boerderij in de dorpskern van Kuinre. Hij kon door de Zuiderzeewer-
ken een nieuwe boerderij beginnen in de Kuinderpolder, gelegen in de 
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Noordoostpolder. Hij was één van de voor-
beelden van mensen in Kuinre die baat heb-
ben gehad bij de Zuiderzeewerken. Maar hoe 
had het dorp eruitgezien als er een randmeer 
was geweest, met een strand en met een sluis 
naar de vaarroute tussen de Friese en de 
Overijsselse meren?  
 
Het boek “Mijn oorlogen” is verschenen bij uit-
geverij Boekscout, 160 pag., prijs € 20,50. 

 
 
 
 
 

 
Titelblad van de proeve van een 
ontwerp tot afsluiting van de Zui-
derzee. 
Klaas Kornelis Kooij, 1870. 

 

  


